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Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 

MISINTENTIES VAN 20 APRIL t/m 3 MEI 2025 
Zondag 20 april Eerste Paasdag 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Gemengd Bavokoor (met 
live streaming). 
Intenties: 
- Finy Bertrand-Houben; 
- Roger Ritzen; 
- 5e jrd. Bertha Merckx; 
- Mia Nijsten-Smeets, erelid Gemengd Bavokoor. 
Maandag 21 april  Tweede Paasdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 25 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 27 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intentie: 
- Gerard Bresser en overleden familieleden. 
Maandag 28 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 2 mei 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Van donker naar Licht, van dood naar Leven 
Met Pasen vieren we de trouw van God over de dood heen. Het kon niet zo zijn dat het 
leven van Jezus, vól van belofte en van toekomst, eindigde op het kruis op Golgotha. Het 
kon niet zo zijn dat Hij na zijn dood aan de vergetelheid prijsgegeven zou worden. De 
opstanding uit het graf kunnen we ons niet voorstellen zonder de opwekking uit de dood. 
Want precies dáár vermoeden wij de hand van God. Bij Johannes lezen we: de Schrift 



zegt dat Hij uit de doden móest opstaan. 
Dat betekent: het kon niet anders, er was 
geen andere mogelijkheid. Je kunt dat 
alleen maar op díe manier zeggen vanuit het 
perspectief van God: Hij, Gód, kon niet 
anders.... Pasen is het feest van leven na de 
dood, dat er een nieuwe dag komt na het 
duister van de nacht. Wat een vreugde om 
dat te mogen vieren! 
Als het s ’morgens licht wordt en de zon 
schijnt in alle glorie, dan voelt de mens zich 
vaak opgewekt. Dan ziet het leven niet 
meer grauw en grijs, maar fleurig en 
kleurrijk. Het is alsof alle bloemen in de tuin 
in bloei staan. Wacht eens even, opgewekt, 
licht, zon, tuin. Misschien heeft dit gevoel 
wel met Pasen te maken. Jezus die in het 
duister van een graf in de tuin werd 

neergelegd. Afgesloten van alle daglicht. En bij het krieken van de derde dag, tussen 
donker en licht, bij het verschijnen van de eerste zonnestralen worden de soldaten voor 
het graf opgeschrikt. De steen wordt weggerold en een stralend Licht verblindt hen, 
zodat ze niet zien wat er voor prachtigs 
gebeurt. Jezus is verrezen, uit de dood 
opgestaan, opgewekt. Het is juist deze 
gebeurtenis die ons verbaasd doet staan 
en soms met ongeloof vervult. Maar vele 
getuigen hebben hem na zijn verrijzenis 
gezien, gesproken en zelfs met Hem 
gegeten. Hij leeft, zeggen de getuigen 
vol blijdschap en zo maakt ongeloof 
plaats voor een levend geloof. Het 
nieuwe leven is geboren en alle mensen 
mogen hier in delen, want het leven is 
sterker dan de dood en het Licht overwint alle duister.  
ZALIG PASEN 
Assistent pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
(vervalt op 1 mei) 
- vrijdag 2 mei 10.30 uur: ziekencommunie 
 
3. CARNAVAL 2024-2025 
Op 11 november 2024 startte de carnaval in Limburg weer met een muzikale en vocale 
presentatie in Roermond, voorheen was dat op het Vrijthof in Maastricht. Gezien de vele 
manifestaties op het Vrijthof met name van André Rieu in de zomermaanden, werd de 
opening van de carnaval succesvol verplaatst naar het plein “bij de statie” in Roermond. 
Op Aswoensdag 5 maart werd de carnaval afgesloten met het heringbiete-concert op het 
Slevrouweplein in Maastricht door het Salonorkest van André Rieu. 
Gezien onze leeftijd en afnemende mobiliteit hebben mijn vrouw en ik bepaalde 
manifestaties via vooral de regionale TV gevolgd. Er zijn ons bepaalde presentaties 
opgevallen. 
Er zijn grote verschillen in de manifestaties qua presentatie, cultuur en hoe de carnaval 
gepresenteerd werd. Zoals de strak geregisseerde finale van het Leedsjesconcour op 21 
februari, waarbij de “stem van het volk” gelukkig meer en meer bepalend is voor 
einduitslag en jury van “deskundigen” qua invloed meer en meer gaat inleveren. 
De Brands Boetegewoene Boetenzitting op 1 maart blijft toch nog een spontaan en 



ongecompliceerd karakter houden. Houden zo. 
De machtsoverdracht op zaterdag 1 maart in het stadhuis van Maastricht, een cultureel 
festijn, blijft met optredens van de burgemeester en de Toeker van de Tempeleers een 
geweldige happening. 
Het slot van carnaval op aswoensdag op het Slevrouweplein in Maastricht kreeg van ons 
een bijzondere waardering door het Salonorkest van Rieu, het vocale intermezzo van 
John Talpa, de teksten door een lid van de Tempeleers uitgesproken en de woorden van 
André Rieu. 
Carnaval is een feest van “uit je comfortzone” treden, genieten en dansen op de muziek 
van de Zaate Hermoniekes gedurende 3 of meer dagen en dan op aswoensdag weer bij 
jezelf komen, reflecteren op je leven en hoe je dat op een goede manier kunt afsluiten. 
Carnaval kent vele gebruiken, mores en culturen; die van de Tempeleers spreekt ons als  
oud-inwoners van Maastricht wel aan. Tot het volgend jaar. 
Jan Janssen 
 
4. PASTOOR GEILEN MET PENSIOEN? 

Na de mis op zondag 6 april 
heeft het kerkbestuur pastoor 
Geilen in het zonnetje gezet. 
Ook al werd die 1 april 67 jaar 
en vanaf die dag officieel met 
pensioen, hij blijft met zijn 
pastorale werk gewoon 
doorgaan. En we kunnen dus 
nog steeds ‘pastoor’ tegen 
hem zeggen, zo zei 
kerkbestuurslid John Wouters. 
Hij is officieel benoemd tot 
assistent-pastoor in 
Wijnandsrade, Vaesrade en 
Nuth. 
Van de misdienaars Feline en 
Mathis kreeg pastoor een 
‘pensioenpotje’ aangeboden, 
gevuld met snoepjes. 
Het kerkbestuur overhandigde 
hem als dank de Bavopenning 
met bijbehorende oorkonde. 

Omdat pastoor doorgaat met zijn werk beloofde koster Schra Rijkx ook door te gaan met 
zijn werk als koster. 
Na de mis was er een gezellige nazit met de kerkgangers waaronder veel vrijwilligers (zie 
www.bavonuth.nl) 
Pastoor Geilen blijft wonen in de pastorie. Zijn nieuwe e-mailadres wordt: 
assistentpastoor@gmail.com. Zijn telefoonnummer blijft 045 5241208. 
Het telefoonnummer van pastoor Dölle is 045 4051273. Diens e-mailadres is pastoor@h-
clemens.nl. 
 
5. VASTENACTIE 2025: SCHONER KOKEN, BETER LEVEN 
De campagne staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een 
groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren 
mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van 
schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks 
veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten 
verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus! 
Met de vastenactie vragen wij aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg 
leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen 



verbeteren: even minderen voor een ander. 
Jaarlijks worden vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten gesteund. Deze projecten, 
wereldwijd, zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. 
Koken op vuur 
In de buitenwijken van Kasese in Oeganda worden de dagelijkse maaltijden gekookt op 
vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en 
is voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren 
schadelijk voor de gezondheid en het milieu. 
Briketten van gft-afval 
Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen. Ze ontwikkelde 
briketten van gft-afval en dat veranderde veel! De meeste vrouwen waren voorheen 

ongeveer € 0,75 per dag kwijt aan hout of houtskool. Veel mensen 
verdienen ongeveer € 1 per dag. Met de briketten bespaart een gezin 
ongeveer € 0,50 per dag. Bovendien kunnen de vrouwen de 
briketten ook verkopen voor extra inkomsten. 
Doneer aan Vastenactie: 
- De traditionele vastenactiezakjes liggen in de kerk en kunt u in de 
daarvoor bestemde bus deponeren. 
- NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond 
onder vermelding van Vastenactie St Bavo Nuth. 

-  Scan de QR-code  en maak een bedrag over via iDEAL. 
Werkgroep Vastenactie Nuth 
 
6. TAIZÉ 

 
 

 

WEET U DAT:  
- Hallo Beekdaelen nog maar 15x per jaar verschijnt en dat 2 weken voor de 
verschijningsdatum de intenties aan HB moeten zijn doorgegeven van 3 weken? Geef de 
intenties dus op tijd door! 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor 
de mensen die minder te besteden hebben? 



 
GEDICHT: OP WEG NAAR PASEN 
Toen Jezus wist… 
Toen Jezus wist nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 
 
Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 
 
Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen. 
dat ik U daarin volgen mag. 
Jaap Zijlstra 
Uit: God in gedichten, Lannoo 2007 
 

De medewerkers van het Kerkklokje wensen u een Zalig Pasen. 
 


